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Delen van het licht van Kerst.

Samen zijn we de kerk in actie.
Geïnspireerd door Jezus Christus,

willen wij delen wat ons gegeven is.
Om in Nederland en wereldwijd

mensen hoop te bieden en
tot hun recht te laten komen.

Wij zijn een kerk in actie omdat we ons geïnspireerd en geraakt weten door Jezus 
Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets 

hadden. Daarom voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is. 
We delen met onze wereldwijde gemeenschap wat we hebben: tijd en talent, aandacht 

en zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods 
beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar. 

Een kerk is pas echt kerk als ze in actie is. Of dat nu in hartje Rotterdam is of in Oost-
Souburg, in de jungle van Colombia of in een sloppenwijk op de Filipijnen, overal 

komen mensen in beweging. Samen vormen wij een wereldwijde gemeenschap van 
mensen die geloven in God en in elkaar.

(Lees verder op pagina 2) 



Wij willen onvoorwaardelijk delen van wat we ontvangen hebben. Zoals Jezus Christus dat 
deed toen hij zijn leerlingen de opdracht gaf om een grote menigte te eten te geven: “En 
nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden 
en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de 
broden.” 
(Matteüs 14: 19-21)  
 
In deze tijd, van polarisatie, uitsluiting en geweld, waarin het soms lijkt alsof haat het enige 
is wat er gedeeld wordt, is het des te belangrijker dat we delen in liefde, delen in 
verbondenheid, delen in vrede. Delen van het licht van Kerst om zo licht te brengen daar 
waar het donker is. 
 
Of we weinig of veel kunnen delen, maakt niet uit. We vertrouwen erop dat God het zal 
zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen.  
(uit Geloven in Delen, Kerk in Actie) 
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