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Met kerstfeest vieren we

Ik zou een engel willen datjezus is geboren.
zijn om iedereen jongen, 6 jaar
te helpen! :
meisje, 8 jaar. y

Kerst door
kinderogen

Vrede is lief zijn
Ik vind samen kerst- voor elkaar!

liedjes zingen leuk! meisje, 5 jaar.
Jjongen, 7 jaar.
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(vervolg van voorpagina)

Kerst door kinderogen

Begin november fiets ik door de grijze, mistige kou naar de Parelburcht die nu tijdelijk in Vlissingen
gehuisvest is. Juf Ineke van Splunder heb ik gevraagd om twee groepjes kinderen, van groep 1 en 2 en
van groep 3 en 4 vragen te stellen over kerstfeest.

Een jongen uit de jongste groep vertelt dat hij al een kerstboom heeft gezien. Juf Ineke sluit daar
naadloos op aan. “Waar denk je nog meer aan bij kerstfeest?” vraagt ze. Tjoep, alle vingertjes gaan de
lucht in! “Eerst even goed nadenken” maant de juf. En vier kinderhoofdjes denken diep na... De juf
geeft iedereen de beurt. “Kerstbomen” zegt de een. “Kerstballen” de ander “De ster” haast een
derde zich te zeggen. “Aan dat Jezus is geboren” zegt een jongentje bedachtzaam.

Verhaal door kinderogen

“En weten jullie het verhaal nog wat daar bij hoort?” Vraagt juf Ineke. Er wordt weer diep nagedacht.
Als je zo jong bent als zij, heb je het verhaal nog niet vaak gehoord. Maar elkaar aanvullend, komen ze
er samen uit. “Volgens mij waren er Jozef en Maria”. “En hij is geboren in een stal!” De juf vraagt hoe
dat dan kwam. “Ze waren erg arm,” bedenkt de een. “Nee, er was geen plek op de andere plekken!”
“En toen kwam de Engel bij de herders om te zeggen dat Jezus was geboren”... “En gingen ze
cadeautjes halen”, voegt een ander weer toe.

De kinderen uit groep 3 en 4 weten wat meer details. Dat de ster de weg wees. En dat ze naar de stal
gingen omdat er geen hotel was. En dat de keizer wilde weten hoeveel mensen er woonden en ze
naar.... ( hoe heette die plaats ook al weer...?) oh ja,.. Bethlehem reisden!

Wie wil jij zijn?

De oudere kinderen herinneren zich nog goed het schoolkerstfeest van vorig jaar. Dat ze met
lampionnen door het donker liepen. Onderweg kwamen ze van alles tegen uit het kerstverhaal. De
schapen en de herders, de engelen en de drie koningen die de ster volgden, de stal met het kindje
Jezus, Jozef en Maria én juf Nelly als de herbergier, met een heel lange baard. Daar moeten ze nog
om lachen.

‘Welke persoon uit het Kerstverhaal zouden jullie willen zijn?’ vraagt de juf. ‘lk zou een engel willen
zijn’, zegt een meisje vol vuur. “Dan zou ik iedereen kunnen helpen en zegenen, dat is mijn droom”
Andere meisjes willen ook wel graag een engel zijn, want die hebben zulke mooie vleugels. Een
jongentje wil wel graag Jezus zijn, omdat hij hem zo lief vindt. Eén meisje wil gewoon zichzelf zijn.

Vrede op aarde

De Engelen zongen ‘Vrede op Aarde’, vertelt de juf. “Wat betekent dat?”

“Dat je lief bent voor elkaar, samen spelen, samen delen!” “Geen ruzie maken” zegt een ander.
“En lukt dat ook?” Vraagt de juf? Hmm, dat is een lastige vraag. Eén meisje gaat gauw naar haar
kamer als haar broertje plaagt. Een ander meisje is wel eens heel boos op haar broertje, maar zegt
dan later tegen hem: “Sorry, dat was niet mijn bedoeling. Jezus is gekomen om ons te zegenen en
vrede te brengen”, zegt ze. “Je mag elkaar geen pijn doen” zegt een ander. “En je moet het gbede
voorbeeld doen”, zegt weer een ander.

Als ik naar huis fiets, heb ik veel om over na te denken. ‘Lief zijn voor elkaar, samen delen, geen ruzie
maken..... Sorry zeggen als je iets verkeerds doet. Elkaar geen pijn doen én het goede voorbeeld
geven’. Daar zouden sommige leiders in deze wereld nog heel wat van kunnen leren!

En wij allen ook wel eens van tijd tot tijd denk ik....

Want de grote vraag door de eeuwen heen blijft ook voor ons: Wie wil jij zijn? De pestkop, die zich
groot maakt door anderen te kleineren? Degene die het om de macht te doen is? Degene die alleen
aan zich zelf denkt? Of de engel, die een zegen is voor zijn/haar omgeving? De volgeling van Jezus, die



ons leerde met liefde om te gaan met elkaar en de wereld? Wie wil jij zijn, ook al is dat wel eens
moeilijk?
Ik wens u goede, vredige kerstdagen!

Conny Prins



