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leven in

Voor ons is het allemaal zo gewoon, maar
het Zeeuwse licht is heel bijzonder.
Kunstschilders wisten dat al en nog steeds
komen zij naar onze kust en zoeken het
Zeeuwse licht om daaruit inspiratie te
putten.

Maar licht kan ook een baken zijn. Een
richtingaanwijzer, die ons aangeeft welke
koers we moeten aanhouden. In het duister
geven lichtboeien op zee de vaargeul aan
en laat het licht van de vuurtoren zien aan
de schepelingen waar ze precies zijn.

(lees verder op pagina 2)

Annemarie Stern

Als nieuw

Als we elike dag
elire morgen weer
alles nieww zagen

als was het
Voor de eerste keer

Als we ontwaalkt
Reken door Zijn ogen
door Z.tjn woord geraaket
naay de wereld
vol regenbogen

Als we vrijmoedig leven
vaw voorooroelen bevrijol
ons hart en handen geven
aan een rijk gebouwd
met Liefde, compassie
en vriendelijlhelol

Zagen wij de aarde
steeds weer als bijzonder
bewust van waarde
als nieuw
het wownder

(Geschreven door Johanneke Baljew)



