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Het deed me beseffen dat het geweldig is dat 
we hier in vrijheid leven maar dat we niet 
alleen maar achterover kunnen leunen en 
ervan genieten. Ook in ons land zijn er veel 
mensen en groepen voor wie die vrijheid door 
allerlei oorzaken beperkt is. Mensen die 
beperkt worden door armoede, schulden, 
eenzaamheid en vooroordelen. In onze 
polariserende samenleving zijn steeds meer 
muren die mensen en bepaalde groepen 
beperken in hun vrijheid. Ik denk dat het zeker 
voor ons als kerkgemeenschap een taak is om te proberen deze 
muren zoveel mogelijk te slechten en ervoor te zorgen dat 
zoveel mogelijk mensen ook daadwerkelijk van die vrijheid 
kunnen genieten.

namens de diaconie,

Robert Jentink

Deze maand vieren we het feit dat Nederland 80 jaar geleden is bevrijd. We 
staan stil bij het feit dat we al 80 jaar in vrijheid kunnen leven. Zeker in deze tijd, 
van groeiende onrust en oorlogen dichtbij en ver weg, in onder andere Oekraïne 
en Gaza, beseffen we des te meer hoe 
dankbaar we mogen zijn dat we hier in vrijheid 
kunnen leven. Maar wat is nu die vrijheid. Toen 
ik me zelf deze vraag stelde moest ik denken 
aan het nummer “Over de Muur” van Het 
Klein Orkest uit 1984. Met name de volgende 
tekst:

“Maar wat is nou de vrijheid
Zonder huis zonder baan

Zoveel Turken in Kreuzberg
Die amper kunnen bestaan
Goed, je mag demonsteren

Maar met je rug tegen de muur
En alleen als je geld hebt
Is de vrijheid niet duur”

Klein Orkest, Over de Muur, 1984

Tekening: Elske Jentink

80 JAAR 
VRIJHEID


