
Actie Kerkbalans is de belangrijkste 
financiële actie voor onze kerk. 
Met uw steun kunnen we erediensten houden, 
pastorale zorg verlenen, omzien naar elkaar en 
onze kerkgebouwen openhouden. Kortom, 
hiermee kunnen we de jaarlijkse vaste lasten van 
onze kerk dragen.
Alleen met uw bijdrage kunnen we blijven doen 
waar we als kerk voor staan. En alleen als iedereen 
bijdraagt kunnen we het geschenk van onze kerk 
doorgeven aan de volgende generaties. 
Uw bijdrage doet er dus toe.
Geeft u ook vandaag voor de kerk van morgen?

46 e jaargang nummer 1januari 2026 

Wat betekent kerk-zijn voor u?
Voor de één is dit samen de liturgie vieren en 
luisteren naar Gods Woord. Voor de ander is dit 
dienstbaar zijn en naar elkaar omzien. Voor 
iedereen is het dus anders, maar over één ding zijn 
we het allemaal eens: de kerk doet ertoe.
De kerk speelt een belangrijke rol op de ijkpunten 
van ons leven. Ook daarom vinden we het 
waardevol om haar in stand te houden. 
Maar kerk-zijn kost geld. Hiervoor zijn we 
financieel afhankelijk van onze leden en 
organiseren we ieder jaar Actie Kerkbalans. Geloof 

samen 

vieren

Quote: 

“Ik vind het belangrijk dat de kerk een plek is waar we 
mogen delen in geloof, hoop en liefde. Het is een plek 
waar we tot rust kunnen komen, maar ook elkaar 
kunnen ontmoeten. Dat vind ik waardevol en daar wil 
graag aan bijdragen. Daarom geef ik ook dit jaar weer 
aan Actie Kerkbalans.”
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