
Aanvang in stilte 

Lied:  598  (Nederlandse tekst) 

   Als alles duister is,  

ontsteek dan een lichtend vuur 

  dat nooit meer dooft, 

  vuur dat nooit meer dooft. 

  Als alles duister is,  

  Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

  vuur dat nooit meer dooft.  

 

VERWONDERING 

De paaskaars wordt binnengedragen 

 V:        Allen: 

Kleine kaarsjes worden ontstoken aan het licht van de Paaskaars – we delen allen in 

dit licht  

 

LUISTEREN NAAR DE SCHRIFTEN  (lichtjes mogen gedoofd worden) 

 Genesis 1,1-2,4a 

 Afgewisseld met lied 162 

 

Lezing:  Genesis 1, 1-5       …..de eerste dag 

In het begin lag de aarde verloren 

in het begin in de duisternis; 

God sprak zijn woord en het licht werd geboren, 

’t licht dat vandaag onze dag nog is. 

 

Lezing:  Genesis 1, 6-8       …..de tweede dag 

In het begin zijn de wolken en luchten, 

in het begin is de hemel ontstaan. 

God sprak zijn woord en de wateren vluchtten: 

zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. 

 

Lezing:  Genesis 1, 9-13       …..de derde dag 

In het begin is de aarde gekomen, 

in het begin uit de diepte der zee. 

In het begin kwam het gras en de bomen, 

bloeiden de bloemen en graasde 't vee. 



 

Lezing:  Genesis 1, 14-19       …..de vierde dag 

In het begin zijn de sterren gaan branden, 

in het begin kwam de zon en d' maan. 

Boven het land en de zee en de stranden 

wijzen zij wegen en tijden aan. 

 

Lezing:  Genesis 1, 20-23       …..de vijfde dag 

In het begin kwamen vogels gevlogen, 

in het begin werd hun lied al gehoord. 

Vissen in ’t water, wat leeft op het droge: 

God schiep de dieren, elk naar hun soort. 

 

Lezing:  Genesis 1, 24-31       …..de zesde dag 

In het begin riep God mensen tot leven, 

in het begin was het woord in hun mond. 

Wat was het goed om op aarde te wonen, 

wat was God blij dat de wereld bestond. 

 

Lezing:  Genesis 2, 1-4a 

 

Lezing:  Exodus 1,8-14 en Exodus 14,18-15,1 

Lied:  169 

Allen: 

De koning van Egypteland 

trok al zijn legers saam. 

Ons lot was echter in Gods hand. 

Geprezen zij zijn Naam! 

 Refrein: Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 

het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 

Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 

het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 

 

Mannen: 

Hun ruiters zaten hoog te paard, 

hun wagens reden snel. 

Maar hoger nog verheven is 

die streed voor Israël. 

 Refrein: Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 

het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 

Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 



het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 

 

Vrouwen: 

De aarde dreunde van geweld, 

de lucht zag zwart van stof. 

Maar met ons was de sterkste held. 

Zing, Israël, zijn lof. 

  Refrein: Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 

het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 

Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 

het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 

 

Mannen: 

Zijn adem baande ons een pad, 

de wind werd bondgenoot. 

De vijand echter vond zijn graf 

in ’t water van de dood. 

 Refrein: Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 

het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 

Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 

het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 

 

Vrouwen: 

Voor altijd worden man en paard 

verzwolgen in de vloed. 

Maar rondom is de naam vermaard 

van Hem die wonderen doet. 

 Refrein: Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 

het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 

Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 

het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 

 

Allen: 

Loof nu de Heer met snarenspel 

en hef de tamboerijn, 

want Hij verloste Israël. 

Geprezen moet Hij zijn. 

 Refrein: Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 

het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 

Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 

het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 



 

Lezing:  Ezechiël 37,1-14 

Lied:  610 

Zo dor en doods, 

zo levenloos 

verlamd, uiteengeslagen, 

zonder hoop en zonder troost 

slijten wij de dagen. 

 

God, zie ons dan 

teloor gegaan, 

versteend en dood gezwegen, 

levend waar geen dag meer is, 

nacht aan nacht geregen. 

 

Zijt Gij het, Heer, 

die weet wanneer 

wij ooit zullen herleven? 

Met uw adem kunt Gij toch 

ons het leven geven? 

 

Wek ons voorgoed! 

Zet met uw gloed 

ons recht op onze voeten. 

Vol van leven zullen wij 

‘t morgenlicht begroeten. 

 

Blaas met uw Geest 

in ons het feest 

dat allen zal verwarmen. 

Open ons het vergezicht 

op uw groot erbarmen! 

 

Lezing:  Matteüs 28, 1-10 

Het paars van de veertigdagentijd maakt plaats voor het wit van Pasen 

Het doopwater wordt binnengebracht, de tafel wordt gereedgemaakt 

 

Muziek: Largo uit de New World Symphony      Antonin Dvořák 

 

DOOPGEDACHTENIS 

 Lied: 833 (Nederlands) 



 

Vanuit de doopgedachtenis vormen we een kring, we nemen kleine kaarsjes mee 

 

DELEN VAN BROOD EN WIJN 

  

 

 Tijdens het delen van brood en wijn zingen we: 

  

 

DELEN VAN HET LICHT 

Aan het licht van de Paaskaars worden de kleine kaarsen opnieuw aangestoken en 

aan elkaar doorgegeven, tijdens het delen zingen we: 

 

Lied:  458b (herhalend) 

  Zuivere vlam, verdrijf met je licht 

  de schaduw van de dood. 

 

Slotlied: 600 

Licht, ontloken aan het donker, 

licht, gebroken uit de steen, 

licht, waarachtig levensteken, 

werp uw waarheid om ons heen! 

 

Licht, geschapen, uitgesproken, 

licht, dat straalt van Gods gelaat, 

licht uit licht, uit God geboren, 

groet ons als de dageraad! 

 

Licht, aan liefde aangestoken, 



licht, dat door het donker brandt, 

licht, jij lieve lentebode, 

zet de nacht in vuur en vlam! 

 

Licht, verschenen uit den hoge, 

licht, gedompeld in de dood. 

licht, onstuitbaar, niet te doven, 

zegen ons met morgenrood! 

 

Licht, straal hier in onze ogen, 

licht, breek uit in duizendvoud, 

licht, kom ons met stralen tooien, 

ga ons voor van hand tot hand! 

 

ZENDING EN ZEGEN 

 

V: Het licht van Pasen zendt ons de wereld in, die wacht op de nieuwe morgen. 

A: Laten we gaan in vrede. 

V: De Levende zegene en behoede ons. 

 De Levende doe zijn aangezicht over ons lichten. 

 De Levende verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. 

A: Amen (429c) 

 

Muziek   De steppe zal bloeien, lied 608 


