
 

 

 
 
 

 
 
 
 
ORDE VAN DIENST voor zondag 15 februari  2026 

 
   

Voorganger: ds. Kees de Putter 
Organist:   Janny Lous - Arendse 
  
 
DE VOORBEREIDING 
           
Preludium – moment van verstilling – psalm 147 – D. Sanderman 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
  
Votum en zegegroet 
 
Thema: Een blind mens kan beter zien wie Jezus is 
 
Zingen: psalm 147: 1 en 2 
 
Kyriegebed 
 
Zingen: lied: 147: 5 en 6 
 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Jes. 11: 1 – 3 
                      Mat. 20: 25 – 34 
 
Zingen: lied 374: 1 en 2 
 
Verkondiging 
 
Zingen: lied 374: 3 en 4 
 
 
Inzameling van de gaven 



 

 

 
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader        
 
Onze Vader in de hemel,     
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was.     
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
 
Zingen: lied 544 :1 en 2 
 
Regels voor het leven:  
De tien woorden. 
 
1   Er is maar één God, je bent van alle andere machten vrij. 
 
2   Je maakt van God geen beeld, je bindt Hem niet vast. 
     God is altijd meer.  
     En geheimvol mensen nabij. 
 
3   Gods naam misbruik je niet.  
     Zeker niet als God ergens niets mee van doen heeft. 
 
4   De zevende dag van de week, de sabbath, is je heilig. 
     De dagen gaan niet altijd maar door.  
     Er hoort een rustdag  tussen. 
     Je gunt het jezelf en anderen, want het leven is je gegeven. 
 
5   Je hebt eerbied voor je voorgeslacht,  
     en respect voor hun ervaringen. 
     Ze mogen niet verloren voor je gaan. 
 
6   Doden doe je niet, integendeel,  
     je geeft anderen ruimte om te leven. 
 
7   Verbintenissen die je aangaat schend je niet,  
     je bent betrouwbaar. 
 
8   Stelen doe je niet, je gunt elkaar te delen van wat je hebt. 
 
9   Je bent eerlijk in de dingen die je zegt, ook over anderen. 
 
10 Je mag blij zijn met wat je hebt,  
     dan heb je nooit minder dan een ander. 
 
 



 

 

Zingen slotlied: lied 867: 1 en 2 
 
Wegzending en zegen 
 
Gezongen Amen: Liedboek 429c 
 
Postludium – Marche – G.F. Handel 
 
 
 
 
 
 


