Bijzondere Kerkdienst Walcheren in De Open Haven te Oost-Souburg
18 januari 2026, 14.30 uur

Voorganger: ds. Karin van den Broeke
Musici:Janny Lous (orgel en vleugel), Corrie Marteijn-Joosse (dwarsfluit)

Vooraf: muziek
Welkom. ouderling van dienst
Openingslied 288, Goedemiddag, welkom allemaal

Kaars aansteken
Bemoediging en groet.

Lied: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt

Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mij

Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet

Of het helder licht geeft of ook bijna niet
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn

Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn

Jezus zegt ons ook dat 't zo donker is
Overal op aarde is van alles mis

Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn

7.Gebed om zegen.
Bijbellezing Johannes 2, 1-12 Judith NBG 51

Lied: Als je geen liefde hebt voor elkaar

1 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.

Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar



leef je buiten Gods gloria.

2 Als je geen antwoord geeft op verdriet.
zullen de tranen niet drogen.

Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

3 Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,

denk dan aan Jezus die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

4 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar:
schrijf het op alle wegen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Preek
Lied: Welk een vriend is onze Jezus

Welk een vriend is onze Jezus,

Die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht, Dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan

Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,

Juist omdat wij 't al niet brengen

in 't gebed tot onze Heer

Zijn wij zwak, belast, beladen

en terneer gedrukt door zorg
Dierb're Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg

Als soms vrienden ons verlaten,



gaan wij biddend tot den Heer;

In zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer.

Danken en bidden

Onze Vader: Lied 466

Lied: 885: Abba, Vader

Aandacht voor bijzondere gebeurtenissen (bijv. verjaardagen).

Geloofsbelijdenis

Collecte
Tijdens de muziek spelen Janny en Corrie: Bella Ciao

Lied: 416: Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen

Amen (429c)



