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Orde van dienst voor de Paaswake zaterdag, 19 april 2025 

 

Voorganger: Ds. Hans Neels 

Organist: Mariëtte Everse-v.d. Hart 

Fluitist: Corrie Marteijn-Joosse 

M.m.v. de cantorij o.l.v. Ineke Wijkhuijs-v.d. Driest 

 

VOORBEREIDING 

Voor de dienst is de kerk matig verlicht. De tafel is leeg, de tafelkaarsen branden 

 

Naar oud gebruik wordt er in de nacht van Pasen gewaakt, gevast, gebeden. 

 
Onze Paasdienst begint als wake, en na het binnenbrengen van de paaskaars vieren we Pasen.. 
Stilte, geen paaslicht 
 
Allen gaan staan 
voorganger:  In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
allen:    Amen 
 
Citeren van Ps. 130 vers 1,2,5,6 
 
Zingen: lied 591: cantorij 1, allen 2, 5, 6 
Allen gaan zitten 
 
Gebed   
 
Eerste lezing: Genesis 2, vers 4b tm 17   
Zingen Lied 134: 1 
Laten wij bidden: 
    gebedsstilte.... 

Gebed…. 
 

Tweede lezing: Jes. 55: 6 – 11    
Zingen: Lied 134: 2 
Laten wij bidden: 
    gebedsstilte.... 

Gebed… 
 

Derde lezing: Ezechiël 37: 1- 14  
Zingen: Lied 134: 3 
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Laten wij bidden: 
    gebedsstilte.... 

Gebed... 
 

Vierde lezing: Johannes 12: 24 – 36  
 
Allen gaan staan 
 
Zingen: Lied 751 : cantorij 1, allen 2, cantorij 3, allen 4 en 5 
Allen gaan zitten  
 
Enige tijd stil 
 
PASEN ! 

 

TEKEN VAN LICHT  

 

Allen gaan staan  

 

De brandende paaskaars wordt de donkere kerk binnengedragen  

Het licht van de Paaskaars geven we aan elkaar door. Andere liturgische attributen worden 

neergezet.  

 

Zingen: lied 593 Licht van Christus! Heer wij danken U. 

Zingen: lied 600 (ook nog tijdens het binnendragen)  

 

1. Licht, ontloken aan het donker, 

licht, gebroken uit de steen, 

licht, waarachtig levensteken, 

werp uw waarheid om ons heen! 

 

2. Licht, geschapen, uitgesproken, 

licht, dat straalt van Gods gelaat, 

licht uit licht, uit God geboren, 

groet ons als de dageraad! 

 
3. Licht, aan liefde aangestoken, 

licht, dat door het donker brandt, 

licht, jij lieve lentebode, 

zet de nacht in vuur en vlam! 

 
4. Licht, verschenen uit den hoge, 

licht, gedompeld in de dood, 

licht, onstuitbaar, niet te doven, 

zegen ons met morgenrood! 

 

5. Licht, straal hier in onze ogen, 

licht, breek uit in duizendvoud, 

licht, kom ons met stralen tooien, 

ga ons voor van hand tot hand!  

 

Paasjubel (nog steeds staande) 
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Oude paasjubel uit de vroege kerk, gesproken, telkens onderbroken met het zingen van  Lied 617:  

 

 

De Heer is waarlijk opgestaan,  

halleluja, halleluja, 

de nacht des doods voorbijgegaan, 

halleluja, halleluja 

 

Lezing Paasevangelie:  Mat 28 : 1 – 7    

 

Zingen:  Lied 617 : 1 

 

De Heer is waarlijk opgestaan,  

halleluja, halleluja, 

de nacht des doods voorbijgegaan, 

halleluja, halleluja! 

 

De lichten in de kerk gaan aan. De kaarsjes kunnen gedoofd worden:   

 

Allen gaan zitten 

 

Overdenking/preek 

 

Geloofsbelijdenis (naar Nicea)  Lied 340a in wisselspraak (voorganger – allen) 

 

DOOPGEDACHTENIS 

Water uitgieten in de doopvont….  

Lezing uit de Brieven: Romeinen 6: 3-4  

 

Uitnodiging om langs het doopvont te lopen en weer terug te gaan naar de zitplaatsen: 

ieder kan de hand of vingertoppen in het water dopen en een kruisteken op het voorhoofd maken. 

Of de armen gekruist houden terwijl je langs de doopvont loopt. 

De cantorij zingt het lied Pelgrims van hoop, couplet 1 en 2  

 

Refrein:  Vlam van liefde, hoop die ons doet leven, 

    hoor ons lied, een lofzang uit ons hart. 

   Gij, de bron van vred'en eeuwig leven, 

   laat ons veilig voortgaan aan uw hand. 

 

  1.   Alle landen, volkeren en talen 

   die in nacht en duisternis verdwalen, 

    zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken. 

    Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten. 

   Refrein 

 

  2.   Goede God, geduldig, vol erbarmen, 

   toon uw trouw aan kleinen en aan armen. 

   Bron van hoop, Gij schept een nieuwe aarde. 

   Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden. 
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   Refrein 

 

Inzameling van de gaven onder vleugel- en fluitspel 

 

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN  

 

Gebeden, voorbeden, stil gebed  

 

Ieder wordt uitgenodigd in een grote kring te gaan staan, onder muziek 

  

 

Tafelgebed  

 

Onze Vader 

Onze Vader in de hemel,     

laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was.     
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen.
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Vredegroet  

 

Instellingswoorden 

 

Gemeenschap van brood en wijn 

Tijdens de communie spelen en zingen we ‘Christus resurrexit’ en ‘In resorrectione tua’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

O, Christus is verrezen, Christus is verrezen, O, Alleluja, alleluja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hemel en de aarde juichen samen: Christus is waarlijk verrezen (2x) 

 

ZEGEN EN WEGZENDING  

 

Uitleidende woorden en zegen. 
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Tijdens het voorspel bij het slotlied wordt het licht weer aan elkaar doorgegeven, zodat we met 

het vuur van Pasen de nacht in kunnen gaan.  

(diakenen steken kaarsen aan vanaf de paaskaars, en delen het licht op verschillende plaatsen in 

de kring, en ieder geeft het licht door) 

 

Zingen: Lied 630 (tijdens het zingen van couplet 3 lopen we met de brandende kaars in de hand 

de kerk uit, de cantorij voorop  

 

 

1. Sta op! Een morgen ongedacht, 

Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lent' ontloken. 
Het leven brak door aard’ en steen, 
uit alle wond'ren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
 

 
 

2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 

open uw dode oren; 

kom uit het graf dat u omsluit, 

kom uit en word geboren! 

Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 
 

3. Al wat ten dode was gedoemd 

mag nu de hoop herwinnen; 

bloemen en vogels, – alles roemt 

Hem als in den beginne. 

Keerde de Heer der schepping weer, 

dan is het tevergeefs niet meer 

te bloeien en te minnen. 

 
4. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 

de schoot van ’t graf ontkomen. 

De morgen is vol nieuw geluid, – 

werp af uw boze dromen. 

Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 

is voor het lichaam nu vrij baan 

naar een bestaan volkomen. 

 
 


