
 

       
ORDE VAN DIENST voor zondag 3 november 2024 
 
Voorganger: ds. Wim Jansen 
Organist: Janny Lous - Arendsen 
 
 
Preludium –  moment van verstilling – Communion – Ch. Rinck 
 
Woord van welkom en mededelingen 
  
Aanvangslied: Lied 283: 1 en 2 
Wij zijn stil voor het licht…. 
Woord van vertrouwen: Wij vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde 
Groet: De vrede van Christus met u allen, amen 
Zingen: lied 283: 4 
 
STILTE EN GEBED 
Zingen: lied 62b: 1e en 2de keer allen, 3e keer vrouwen, 4e keer mannen, 5de keer allen 
 
OPSTAPJE NAAR HET THEMA: Ik ben een vogeltje van niets…… 
 
Zingen: lied 797: 1  
 
LEZINGEN: 
Lezing: Prediker 1: 1 – 8 (eigen hertaling WJ) 
Woorden van Prediker, een spreker en wijsheidsleraar, die zich zoon van David noemde,  wijs als 
Salomo: 
Een ademtocht, een zuchtje wind, zegt Prediker, 
nevel en niets, alles is niets. 
Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen en tobben onder de zon? 
Generaties gaan en komen, maar de aarde heeft eeuwigheid. 
De zon verschijnt en de zon verdwijnt, 
naar de plaats waar zij heen hijgt, daar begint zij weer te schijnen.  
De wind waait naar het zuiden en draait naar het noorden. 
Draaiend en draaiend waait hij voort  
en naar al zijn draaiingen waait hij weer terug. 
Alle beken stromen naar de zee… en nochtans wordt de zee niet vol.  
Naar de plaats waar de beken heen vloeien, daarheen vloeien zij terug. 
En zo gaat alles maar door en door, onvermoeibaar en vermoeiend, 
er zijn geen woorden voor…  
 
Zingen lied 797: 2 
 
Mattheüs 6: 26-28, 33a (fragmenten, eigen hertaling WJ) 



(Jezus zegt:) 
Kijk naar de vogeltjes van de hemel. De vogeltjes van niets: ze zaaien niet en maaien niet en 
verzamelen niet in schuren. Het is de vader van de hemel die ze voedt – hoeveel te meer jullie? […] 
Kijk naar de lelies van het veld en leer van ze hoe ze groeien: ze zwoegen niet en spinnen niet. Ik zeg 
jullie dat zelfs Salomo in al zijn schoonheid en wijsheid niet zo prachtig was gekleed als een van hen.  
Als God het groen, dat er vandaag is en morgen wordt verbrand, zo opsiert, hoeveel te meer dan jullie? 
[…] 
Zoek eerst het koninkrijk van God… 
   
Zingen: lied 797: 4 
 
Buitenbijbelse lezing. J.C. Bloem: De nachtegalen 
Ik heb van ‘t leven vrijwel niets verwacht, 
‘t Geluk is nu eenmaal niet te achterhalen. 
Wat geeft het? – In de koude voorjaarsnacht 
Zingen de onsterfelijke nachtegalen. 
 
Zingen: lied 797: 5 
 
Meditatie: Nevel is het leven 
 
We luisteren naar Street Spirit van Radiohead 
Vertaling Street Spirit - Radiohead 
Rijen huizen, die allemaal op me neer kijken 
Ik kan voelen hoe hun blauwe handen me aanraken.  
Al deze dingen in hun positie 
Al deze dingen zullen op een dag in z'n geheel verzwolgen worden 
En weer vervagen en vervagen 
 
Deze machine zal niet communiceren 
De gedachten en de druk waaraan ik ten onder ga 
Wees een kind van de wereld, vorm een cirkel 
Voordat we allemaal ten onder gaan 
En weer vervagen en weer vervagen  
Gebroken eieren, dode vogels 
Gillen terwijl ze vechten voor hun leven 
Ik kan de dood voelen, kan zijn kraalogen zien 
Al deze dingen in hun positie 
Al deze dingen zullen op een dag in z'n geheel verzwolgen worden 
En weer vervagen en vervagen 
 
Dompel je ziel onder in de liefde 
DOMPEL JE ZIEL ONDER IN DE LIEFDE 
 
STILTE 
 
VLEUGELSPEL 
 
Zingen: lied 978: 3 en 4 
 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
Inzameling van de gaven 
 
Dienst van de gebeden 
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Onze Vader in de hemel,     
laat uw naam geheiligd worden, 



laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was.     
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Slotlied: lied 981: 1, 2 en 3 
:  
WEGZENDING EN ZEGEN 
Gezongen Amen: liedboek 429C 
 
Postludium – Variatie over lied 978 

 
 
 
    
 
 


