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Wat is het goede leven? Hoe kun je goed samenleven? Wat is vanuit 
geloofsperspectief een goed leven? De coronavirustijd stelt tal van vragen aan 
onze manier van leven. We zijn op zoek naar het ’nieuwe normaal’. Bestaat dat 
wel? En hoe ziet dat er dan uit? Ons vorig jaarthema ‘Op levensreis’ is 
halverwege door de coronacrisis afgebroken, maar we pakten dit thema weer 
op in samenhang met het landelijke thema vanuit de Protestantse Kerk: ‘Het 
goede leven'. We gingen dus verder op onze 
levensreis, maar nu vooral geconcentreerd op de 
vraag hoe ons leven samen in onze gemeente, in 
onze samenleving, op onze aarde er uit kan zien.  
Vol goede moed gingen we met dit thema aan de 
slag. Maar het werk in de gemeente kwam vanaf 
november nagenoeg stil te liggen. Het hele leven werd wederom bepaald door 
de Covid-19 pandemie. Wat door bleef gaan waren de onlinediensten en de, 
veelal op afstand, individuele contacten. Veel van de plannen en activiteiten 
konden dan ook niet uitgevoerd worden. 
Vergaderingen deden we weer online. 
 
In februari is ons beleidsplan definitief geworden. Hiermee kunnen we weer 
vooruit tot 2025. Uitvoering hiervan vindt door de gehele gemeente heen 
plaats, maar kon niet ten volle worden uitgevoerd.  
Wel stelden we een tweetal vertrouwenspersonen aan. 
 
Omdat het meeleven met gemeenteleden vrijwel nihil werd is begonnen met 
het uitbrengen van een digitale nieuwsbrief. Deze werd in het begin om de 
twee weken rondgezonden. Later in het seizoen is dit afgenomen waarna we 
tegen het einde van het seizoen gestopt zijn met deze vorm van communicatie. 
We besloten wel een app voor op de smartphone of tablet, aan te schaffen 
waarmee snelle communicatie en meeleven door gemeenteleden mogelijk is 
geworden. 
Ook het digitaal verspreiden van BrugKontakt is besproken en zal worden 
doorgezet in het komende seizoen. 
Met Pasen en Kerst kreeg ieder gemeentelid een groet vanuit onze gemeente. 
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We besloten de Stilte Kapel definitief vorm te geven. Deze vorm van “kerk zijn 
op het dorp” wordt door veel mensen gewaardeerd. In de adventstijd kwamen 
er mooie afbeeldingen als vervolg op de afbeeldingen die gebruikt zijn tijdens 
de veertigdagen tijd. Daarna werd de kapel uitgerust met een afbeelding die de 
“groene tijd” weergeeft. Afbeeldingen gemaakt door Jan Hoftijzer met een 
beschrijving van de hand van ds. Eeuwout zijn een waardevolle invulling van de 
Stilte Kapel. 
 
Ondanks de beperkingen heeft er tijdens een groot deel van de advent een 
kerstboom en kerststal in de tuin gestaan. Deze waren ook het eindpunt van 
een door de kindernevendienst opgezette “sterrenspeurtocht” die eindigde bij 
de kerststal. 
 
Het niet gebruiken van de ruimten gaf het college van kerkrentmeesters 
ruimschoots de gelegenheid om wat verbeteringen toe te passen. Zo is de 
akoestiek in de Ark verbeterd en is de vloerafwerking vervangen. Daarnaast 
heeft dit college zich georiënteerd op het verbeteren van het beeld en geluid. 
 
De diensten waren vanaf de adventstijd grotendeels uitsluitend online. Deze  
diensten werden opgeluisterd door een, telkens wisselend, groepje van 4 
zangers. Naar de zomer toe was het mogelijk wat meer mensen toe te laten 
tijdens de diensten, hetzij wel met een voorafgaande reservering. 
 
Doordat we nog steeds een tekort aan ambtsdragers hebben is een aanzet 
gemaakt tot het veranderen van de manier van pastoraat zijn. Er wordt 
gewerkt aan een enquête. 
 
We hebben dit jaar afscheid genomen van onze diaken Annelies Bloks, zij 
overleed op 1 maart. We missen haar nog steeds. Ook binnen de ZWO-
werkgroep was er sprake van veel persoonlijk leed bij de commissie leden en 
ook samen met hen namen we afscheid van een commissie lid die kwam te 
overlijden. 
Vanaf half maart kwam onze kerkelijk werker; Rianne Steenbeek thuis te zitten. 
Het werk en haar privéleven zorgde ervoor dat ze een stapje terug moest doen. 
 
Zo kunnen we wel concluderen dat het een moeilijk jaar was maar dat we 
geleerd hebben om niet stil te staan bij de dingen die niet mogelijk zijn maar 
om juist te focussen op de zaken die wel mogelijk zijn. 
 


