
Waarom wonen in Oost-Souburg zo leuk is…  

Eerst wat geschiedenis 
Oost-Souburg is ontstaan rond de “Karolingenburcht”.  

Dit is een ringwalburg die in de late negende eeuw is aangelegd 
als vluchtplaats voor bewoners tegen invallen van de Vikingen. In 
de twintigste eeuw is de burg deels gereconstrueerd. Vanaf dat 
moment is het een Rijksmonument.  
 
Vlak bij de Karolingenburcht staat op het Oranjeplein de 
dorpskerk, die de ‘Open Haven’ wordt genoemd. Een prachtig 
gebouw met veel historie. Naar goed Zeeuws gebruik worden 

jaarlijks ringrijwedstrijden gehouden. In de decembermaand staat er een oliebollenkraam en er is 
wekelijks een kleine markt met groenten-, kaas- en een viskraam.  
 
Oost-Souburg ligt tussen Middelburg en Vlissingen ten oosten van het Kanaal door Walcheren. In 
1966 is het dorp met zijn 10.000 inwoners onderdeel geworden van de gemeente Vlissingen. Het 
dorpse karakter is gelukkig bewaard gebleven en met een rijk verenigingsleven kan het gerust een 
bruisend dorp genoemd worden.  
 
Voorzieningen 
Het dorp heeft vele voorzieningen. Zo zijn er verschillende basisscholen, waaronder een school in 
Souburg Noord waar de pastorie staat en is er een ruime keuze in kinderopvang. Daarnaast zijn er 

bijvoorbeeld meerdere huisartsen, tandartsen, kappers, 
supermarkten, fietsenwinkels, bakkers, kleding-, meubel- en 
bloemenwinkels, een Primera, schoenenwinkel, Kruidvat, Zeeman 
en zelfs een opticien en een thuisbakkkers winkel met 
dierenspeciaalzaak naast de oude historische Molen.  Eigenlijk kun 
je voor vrijwel alles wat een mens nodig heeft op het dorp terecht.  
Het treinstation in Oost Souburg verzorgt een makkelijke en snelle 
verbinding met de rest van het land.  
 

 
Sport, cultuur en evenementen 
Het verenigingsleven speelt zich af op diverse locaties. Zo zijn er verschillende buitensportcomplexen, 
waar o.a. voetbal, korfbal en tennis wordt gespeeld, maar ook zijn er drie sporthallen waar o.a. 
turnen, dansen, zaalvoetbal, korfbal, badminton, judo en jiu jitsu enz. wordt beoefend.  Ook kan er 
gesjoeld, geschaakt en gebiljart worden en is er een grote speeltuin.  
 

De plaatselijke Fanfare ‘Vlijt en Volharding’ speelt op het hoogste 
niveau en verzorgt muzieklessen voor jong en oud. In de Open 
Haven worden door de ‘Stichting Historische Kerk Oost-Souburg’ 
lunch- en avondconcerten georganiseerd. Toneelvereniging Stec 
brengt elk jaar een blijspel op de planken.  
 
Twee keer per jaar is er op het dorp de ‘Karolingenmarkt’. In 
verschillende straten staan dan allerlei kraampjes en is het een 
levendige bedoening. De Kerk is daar onderdeel van met een 

groots opgezette tweede kans markt in de kerktuin die druk bezocht wordt. Ook de jaarlijkse 
‘Kerstmarkt’, georganiseerd door de kerk, is altijd een groot succes. Naast de verkoop van kerstspullen 
voor het goede doel, zijn er gelijktijdig in de kerk kerstconcerten. In de kerktuin kan men de Kerststal 
bezoeken en een Kerstwens ophangen aan de ‘Kerstboom Buiten’. 



 
De omgeving  
Op vijf minuten fietsen van Oost-Souburg bevindt zich het 
treinstation Vlissingen, de sluizen en de ‘Groene Boulevard’. 
 Hier kun je zittend op een bankje of op het terras genieten 
van het zicht op de grote schepen die van en naar de haven 
van Antwerpen varen en de loodsboten die de schepen van 
een loods voorzien. Bij de sluizen kun je de vissersboten en 
plezierjachten in en uit zien varen en zie je een eindje 

verderop de miljoenenjachten liggen die bij Scheepswerf Damen gemaakt worden. Elk half uur 
vertrekt de Ferryboot naar Zeeuws Vlaanderen, een prachtig gebied om met de fiets te verkennen. De 
‘Groene Boulevard’ (2 km. lang) brengt je bij de jachthaven in het hartje van Vlissingen en op de 
Boulevard met gezellige restaurants, strandtenten en een prachtig zandstrand. Die prachtige 
zandstranden strekken zich uit langs de hele Walcherse kust. Ideaal in elk jaargetijde voor een dagje 
uit of om het hoofd leeg te maken tijdens een strandwandeling. Vlissingen biedt alle voorzieningen 
van een grotere stad; naast alle winkelketens een bibliotheek, het MuZeeum en een grote bioscoop, 
waar elk jaar het landelijk bekende ‘Film by the Sea Festival’ wordt gehouden.  
 
  

 
Op 15 minuten fietsen van Oost-Souburg ligt Middelburg. Een 
prachtige stad vol historie en mooie monumenten. Zoals het oude 
stadhuis op de Markt, het Abdijcomplex met het Zeeuws 
Museum, de Oostkerk en de Lange Jan. Het is hier heerlijk dwalen 
door de oude straatjes en kleine steegjes. Naast een groot en 
gezellig winkelcentrum waar elke donderdag de weekmarkt 
plaatsvindt, heeft Middelburg ook een theater. Daarnaast biedt 
het Nazomer Festival theaterstukken op bijzondere buitenlocaties 
en muziekoptredens o.a Vol-Koren.  
Het platteland van Walcheren heeft tal van mooie dorpjes en 
stadjes om te ontdekken zoals Veere, Westkapelle en Domburg 

met het prachtige bos en duingebied ‘De Manteling’. 
 
 
Wonen in Oost-Souburg 
Wil je wonen in een mooie omgeving dicht bij strand en zee? In een dorp waar mensen elkaar nog 
kennen en als je op de fiets langskomt hun hand opsteken en je met ‘Heuj dominee‘ groeten? Waar je 
in de Jumbo mensen tegenkomt waar je spontaan mee in gesprek raakt? (wat wij wel eens het 
‘Jumbo Pastoraat’ noemen) Waar de kinderen zelfstandig lopend of fietsend naar school, sport en  
vriendjes kunnen gaan? Waar alle voorzieningen op fiets- en loopafstand zijn? Waar het gewoon goed 
toeven is? Dan is wonen in Oost-Souburg ideaal!  
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